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Zaterdag 3 augustus 

 
We starten In Arnhem, Silvia en Harco pakken de bus in. Laurie 
is mooi op tijd, na een drankje vertrekken we, we worden 
uitgezwaaid door de ouders van Laurie en de mensen van 
Tendens. De vakantie is Begonnen!!!! 
Bij de eerste tussenstop te Beekbergen stonden Pien en Ruben 
al te popelen om in te stappen, na een kort babbeltje met de 
ouders reden we door naar de volgende stop te Zwolle. Ook 
daar kwamen we mooi op tijd, het was gelukkig rustig op de 
weg. Rick kwam op een drafje uit het Van der Valk restaurant 
gerend, hij had er duidelijk zin in! De mama en zus zwaaiden 

ons uit en nu gingen we rechtstreeks naar het park Molencaten 
Kuierpad in Wezuperbrug. We wilden perse op tijd komen want 
Colin komt rechtstreeks naar het park en is jarig. Jippieeee. 
Gelukkig lukt dat zodat we slingers en ballonnen konden 
ophangen. Lex kwam als eerste en niet lang daarna onze jarige 
job Colin. We zongen onze kelen schor, Colin was overduidelijk 
heel verrast. Colin had taart bij zich en wij hadden natuurlijk 
een cadeautje. Raoel kwam net op tijd om een taartje mee te 
eten en zo waren we compleet en kon de vakantie beginnen. 
Na een het taartje en een drankje installeerden we ons in de 
tenten. Zwemkleren aan en op naar het zwembad. En het was 
gelijk dolle pret, alsof we elkaar al jaren kenden. Vooral Rick 
was een wildebras en maakte al snel vrienden met anderen in 
het bad. 
Terug bij onze tenten storten we ons op de bami en nasi, die de 
thuisblijvers al aan het voorbereiden waren. Daarna een 
balletje getrapt met elkaar en met wat medegasten voordat we 
onze bed opzochten. 

 
 



Zondag 4 augustus 

 
Ontbijt en op naar Borger, daar ligt de grootste Hunebed van 
Nederland. Daarna hebben we gezworven over de zwerfstenen 
tuin. Die kwamen in de ijstijd helemaal vanuit Scandinavië naar 
Nederland en de oudste is maar liefst 1.5 miljard jaar oud. 
Monumentendorp Orvelte was ons volgende uitje. In dit mooi 
oude dorp was een markt. Zie de foto’s wat we allemaal gezien 
en gedaan hebben. 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
Op de terugweg hebben we boodschappen gedaan en een ijsje 
gegeten. Terug op het park: zwemmen, zowel in het binnen- en 
buitenbad. 
’s Avonds hebben we een stapel pannenkoeken gebakken, met 
banaan, appel, kaas, spek, nutella, jam, suiker, het kon niet op. 

Om een beetje uit te buiken hebben we nog een boswandeling 
gemaakt voordat we de tent opzochten. 
  



                                             

 
 



Maandag 5 augustus 

 
Raoel is JARIG, hiep hiep Hoeraaaaaa. Liedje zingen, cadeautje 
uitpakken. Ontbijt eten en lunchpakket maken want Park 
Slagharen staat te wachten. In een klein half uurtje waren we 
er al en we stoven het park in. Een paar highlights: 
Raoel, de jarige Job, ging helemaal uit zich zelf de Goldrush 
achtbaan in; 
Ruben is ondanks hoogtevrees in de parklift geweest; 
Pien en Harco zijn als enig in de FreeFall geweest; 
In de reuzenrad was Lex de enige die niet bang was; 
Laurie was zeiknat in de expeditie Nautilus; 

Colin durfde eigenlijk niet in de Octopus, maar hij is wel 
geweest; 
Silvia en Laurie hielden gezellig elkaars hand vast; 
Rick heeft veruit de meeste attracties bezocht. 
Het was een lange dag, van 10 tot 17 uur zijn we in het park 
geweest. Op het park hebben we het ons makkelijk gemaakt 
door pizza’s te bestellen en die gingen er ook goed in. 
En of het niet op kond, de brandweer hield een presentatie op 
het park! Colin, Rick hadden nog puf. Het was zo 
indrukwekkend dat we het er nog dagen laten over hadden. 

  

 



 

     
 

     
 
 

                           
De jarige held Raoel                         En de helden Pien en Rick 



       
Feestbeesten!!!! 

           

                               
 

  
 



 

 



 
 
 
 

 

        
 
 

  
 



 
Dinsdag 6 augustus 
 
Na de drukke dag van gisteren was het goed uitslapen. Ieder 

voor zich pakte zijn ontbijtje als ie zijn bed uit kwam. Voor 
koffie en thee werd natuurlijk gezorgd door Silvia en Harco. 
Silvia bakte zelfs op bestelling eitjes, kamperen heeft zo ook 
wel zijn luxe kanten. Op het park was er een markt, wij er naar 
toe natuurlijk. Lex kocht een Ajax outfit en Laurie een knuffel. 
Zie de foto van Lex (het was een koopje) en Laurie vertelde de 
volgende dag dat ze er heel lekker mee heeft geslapen. 
Iedereen blij. We zijn allemaal vervolgens naar het meer met 
de grote glijbaan gegaan. En die was groot, oef! In het 
zonnetje (water)spelletjes gedaan en gezellig samen geweest. 
De waterpistolen werden veel gebruikt. Worstjes gegeten bij de 

tent en weer naar het water. Lekker hoor. Raoel, Rick en Lex 
zijn het hele meer rondgezwommen, dat vonden wij allemaal 
erg knap. Harco liep langs de kant met hen mee om ze aan te 
moedigen. Pien durfde de grote glijbaan makkelijk af, meerdere 
keren zelfs en Laurie heeft haar haren laten verzorgen door 
Silvia, ze zag er weer prachtig uit. In de tussentijd zat Colin 
stoer te doen met de buurjongens. 



Raoel en Silvia gingen boodschappen doen, karren vol         

 
 

Molly de mascotte (schildpad) gaf een verjaardagsfeestje in het 
clubhuis, dat was toch leuk. Zingen, spelletjes, tekenen, 
schminken, het was een dolle boel. Terug bij de tenten hebben 
we toastjes met van alles en nog wat gegeten (kaas, 
kruidenboter, filet American en ga zo maar door). Dat ging er 

goed in. De mannen hebben een biertje gedronken, vooral Colin 

genoot ervan, en de rest stiekem ook hoor 😉. Eten 

voorbereiden: uien snipperen, tomaat augurk, komkommer 
klein maken voor de salade. Gebakken aardappels en hapjes 
maakten het menu compleet. We hebben gesmikkeld. Daarna 
snel door naar het Molly’s huis. Er waren veel plassen water 



waar Ruben gewoon met zijn sandalen doorheen liep, dat was 

erg grappig. Vuur aan en marshmallows maken. Het was heel 
gezellig met de andere jongeren van het park. Terug bij de 
tenten viel de stroom uit, want vergeten te vermelden is dat 
het tijdens de afwas er een gigantische regenbui was. Op zich 
was dat leuk. Rick en Harco duwden elkaar er een paar keer in 
en dat was lollig. Maar goed, we hadden geen stroom, soms 
weer wel, soms niet en dat verschilde per tent. Pien vond dat 
spannend, maar Silvia belde de technische dienst en die 
kwamen het snel repareren. We hebben nog even met de buren 
geklets, een klein rampje zoals stroomuitval zorgt al snel voor 
verbroedering. Samen tanden poetsen en lekker naar bed, 

binnen de kortste keren sliep iedereen als een roosje. 

         

 



                

                    



                        

   
  
 
 
 
 
 



Woensdag 7 augustus 

 
Vroeg het bed uit, Wildlands in Emmen wacht op ons! Na een 
vlot ontbijt zaten we snel in de bus.  

 
 
Harco reed ons snel en goed naar Wildlands in Emmen. 
Parkeren en het spektakel kon beginnen. Het eerste dier wat we 
zagen voorspelde weinig goeds…., een meterslange slang, 
doodeng… We verklappen het maar vast, daarna ging alles 
goed. Via de vlindertuin gingen we naar het oerwoud voor een 
boottocht. Prachtig, apen, olifanten, vissen, alsof we echt in 
Afrika of Zuid-Amerika waren. 



 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
Vervolgens durfden Rick, Silvia en Pien te starten met een 
doodenge wandeling over touwladders in de bomen te maken. 
Pien en Silvia waren zo verstandig na een stukje terug te gaan, 
maar Rick (wie anders?) volmaakte in zijn eentje de gevaarlijke 
tocht. Gelukkig niemand verloren tijdens dit avontuur. 



Op naar de binnenspeelplaats waar Rick weer helemaal losging. 

We hebben daarna daar buiten lekker geluncht. We verplaatsen 
ons naar de prairie. Dat was tof, allerlei beesten die we konden 
aaien, zie de foto’s. We kwamen al snel bij de safari. De 
wachttijd was lang, maar zeker de moeite waard. We reden 
langs giraffen, nijlpaarden, kamelen, zebra’s en ga zo maar 
door, heel indrukwekkend. Lex kregen we niet koud of warm, 
hij was erg stoer. Op naar de achtbaan. Pien, Raoel, Rick, en 
Lex, zijn er meerdere malen op gegaan, de wachttijd was 
superkort. We vergaten bijna de tijd, Jim in de jungle zou een 
presentie geven in de Jungle over zijn avonturen toen hij met 
zijn vliegtuig neerstortte in de jungle. Ietsje pietse te laat 

waren we er, Laurie en Raoel hebben hun stinkende best 
gedaan, maar veel hadden we gelukkig niet gemist. En het was, 
gaaf, leerzaam, gewoon tof! 
En toen….. waren we moe, zo moe, tijd om terug te gaan naar 
onze tenten. Omdat Ruben goed kon kaart lezen (tenslotte bij 

de padvinders gezeten) loodste 
hij ons naar de uitgang. 
   

 

   

 
 

  
 
 
 



       

 
 
 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



Op de terugweg boodschapje gedaan, ijsje gegeten. Pasta met 

spek, salade met meloen en/of vla als toetje. Afwas gedaan en 

alsof het niet op kon badminton gespeelt. Colin en Harco 

hadden maar liefst 20 keer overgeslagen. Douchen en naar 

bed, het was een gave en drukke dag. 

 

Donderdag 8 augustus 
 
Na het ontbijt zijn de dames en mannen een andere kant op 
gegaan, de dames gingen de stad in en de mannen lekker 

klooien op het park. Omdat Silvia binnenkort jarig is hadden 
Pien, Laurie en Harco een superplan bedacht om een mooi 
cadeau te kopen voor Silvia. Wat het plan is verklappen we 
niet, maar het werkte perfect! 
 

 
 
De mannen gingen relaxen, dat is nl nodig want het plan is om 
’s avonds te gaan poelen en darten in de stad. Effe relaxen op 
het park dus, dacht het niet dus… voetballen met de plaatselijk 



jongeren, dat was erg leuk. Vooral Colin, Ruben en Lex kunnen 

een aardig balletje tikken! Na de mannenlunch (zelfgemaakt 
worstenbrood) zijn we naar het binnen- en buitenbad gegaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
In de avond begon de spanning te stijgen dus snel na de 
avondmaaltijd (restjes opmaakdag: pasta, pannenkoek, salade, 
vooral de fruitsalade viel in de smaak) lekker rommelen samen. 
De mannen naar Meppel en de dames naar de bingo op het 
park. Geen woord te teveel gezegd dat we allemaal een hele 
leuke avond gehad hebben. Al misten we elkaar natuurlijk wel. 
 
 
 
 

 
 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 
  
 



Vrijdag 9 augustus 

 
Na het ontbijt mochten de nachtbrakers van gisteren onder 
streng toezicht van Pien de afwas doen….. 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
We hebben de hele dag besteed aan het water en leuke dingen 
doen. Helaas was de grote glijbaan kapot, maar dat kon de pret 
niet (helemaal) drukken. We zijn het hele meer over 
gezwommen/gelopen. Zonnen, jeu de boules, waterpistolen, 
etc. na de lunch zijn we naar het binnen en buitenzwembad 
gegaan. Lex, Rick zijn er haast niet weg te slaan. Raoel en 

Harco gingen tafeltennissen en de rest vermaakte zich bij het 
zwembad met glijbaan. We maakten ons schoon en mooi, want 
we gingen uit eten, tafelgrillen wel te verstaan. Via de TT van 
Assen, waar we even gekeken hebben, gingen we naar het 
centrum van Assen om te shoppen en al snel naar het 
restaurant. Onbeperkt steengrillen, dat laten we ons geen 2 
keer zeggen, we aten onze buikjes rond met biefstukjes, 
procureurvlees, gamba’s, friet, salades, stokbrood en nog veel 
meer. Het was heerlijk en we sloten af met een flinke bak ijs. 
Terug op het park hebben de verjaardag gevierd van Silvia, 
Pien en Laurie hadden stiekem een cadeautje gekocht, Harco 

confetti en gezamenlijk zingen. Het was een complete verassing 
en (weer) supergezellig. 
 
 
 

 
 



 



 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 



 
                                                                                                                                  

 
 
Zaterdag 10 augustus 

 

Ontbijt, certificaat /herinnering in ontvangst nemen en, 

Inpakken en wegwezen. Door met ze allen de schouders er 
onder te zetten waren we mooi om 10 uur bij de receptie om 
gedag te zeggen tegen Raoel, Lex en Colin. Lieve nieuwe 
vrienden we gaan jullie missen, bedankt voor deze geweldige 
week, kanjers! 
We gingen op pad en de volgende stop was Zwolle waar we met 
pijn in t hard afscheid namen van Rick, we gaan deze 
gangmaker erg missen. 
En wat rest: Silvia, Pien, Laurie en Harco. Gezellig maar de rest 
toch wel missend gingen we naar het kantoor van Tendens, 
waar we welkom werden door ouders en mensen van Tendens, 

we hebben gelachen, maar ook een traantje gelaten. 
 
Lieve, 
Laurie, Raoel, Lex, Ruben, Silvia, Colin, Laurie, Harco en Rick, 
Bedankt voor deze leuke week, jullie gezelligheid. Hopelijk tot 
snel, jullie waren fantastisch!!!!! Tot bij het eindfeest van 
Tendens, we kunnen niet wachten. 



 

 

 

 

 

 


